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Carnaval ! 
tekst: Winoc Vanthuyne 

 
“Toen vaders fanfare uit Heerlen 
vertrok, omdat ze in Maastricht 
moesten spelen, kwam er geen 
bericht behalve dat ze onderweg 
waren…  Bij ’t derde café liep een 
vreemdeling mee in veertiende-
eeuwse kleren. Ze wisten niet goed 
wat hij daarmee wou doen , maar hij 
had wel een hoop te vertieren. Hij 
riep telkens ‘nog een rondje voor mij, 
nog een rondje voor mij’, zodoende is 
de fanfare nooit aangekomen.” 
50 jaar geleden schreef Adèle 
Bloemendaal dit prachtige 
carnavalslied dat vooral in het 
Limburgse hinterland bleef klinken 
als een absoluut topnummer in de 
hitparade.  
Vandaag zien we geen narren meer 
die door hun afwijkende geestelijke 
of lichamelijke eigenschappen 
onbewust de spotlust opwekken of 
op een grappige manier beledigend 
willen zijn tegenover hun meesters of 
instellingen. Narren werden soms als 
‘zot’ verklaard of gebruikt in 
kaartspelen waar ze als joker een 
willekeurige waarde kunnen hebben. 
Is het vergane folklore ? Tijl 
Uilenspiegel wakkert dit 
‘vastengebeuren’ opnieuw aan. 

Sinterklaas, de Kerstman en de drie 
Koningen zijn nog niet helemaal 
opgeplooid of daar komt de 
carnavalskledij prijken bij Amazon, 
Bol. en andere ... 
Je kan het niet allemaal bedenken 
welke kledij voor kinderen, dames en 
heren er  beschikbaar is : unisex, 
beren, onesie, K3-jurken, Spidermans 
en Bumba’s, dinopakken, Mega 
Mindy’s, tot zelfs een opblaasbaar 
pak van Piet Piraat. 

  
 
Het zijn dingen die ik in mijn oude 
kleerkast niet vind, tenzij ik ze 
weggooide omdat de motten ervan 
aten. Ver moet je niet zoeken, in 
Desselgem kan je bij Willaert een 
Briek Schotte kostuum huren, voor 
een fiets moet je in de 
kringloopwinkel zijn. 
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Heb je het besneeuwde carnaval in 
Aalst gezien ? Waanzinnig geestig 
toch: majorettes met veel te grote 
kepies floten er op los, Brigitte Bardot 
met blote borsten en een Hitlersnor, 
een lange mier met daarop het hoofd 
van minister van Onderwijs Zuhal 
Demir. Ook enkele roekoeënde 
duivenmelkers klaagden aan dat zij 
‘uitgemolken’ worden. En de 
burgemeester was natuurlijk ‘kop van 
jut’. Zouden wij dat hier in Waregem 
ook durven doen ? Je moet natuurlijk 
eerst iets hebben maar we hebben 
weinig tenzij verkeersoverlast, 
paarden en voetbal, een velokoers;  
den atletiek is letterlijk weggelopen 
en op een hanengevecht zijn ze maar 
met twee terwijl ze in de 
gemeenteraad ‘zetelen’ met méér 
dan dertig. Van de ‘pasters’ kunnen 
we niet klagen, er zijn er bijna geen 
meer en ‘Voil Jeanetten’ hebben we 
niet. We hebben wel een rond punt 
dat vierkant draait ! 
Lang geleden was Carnaval gewoon 
geestige  liederen, een verkleedpartij 
en een optocht . Dit eerder heidens 
gebruik werd  een paar duizend jaren 
geleden opgenomen in de katholieke 
kalender als zijnde  het begin van de 
vasten, een periode waarin men geen 
vlees mocht eten. De Latijnse 
woorden ‘carnum levare’ ,wat 
letterlijk het wegnemen van vlees 
betekent, verbasterden tot carnaval 

en 40 dagen vasten . Daarom moest 
het overtollige vet verdwijnen en dat 
deden ze met vieren, drinken, dansen 
en spelen, het werd ‘preitjes op de 
dijtjes’. 
50 jaar geleden werd uitbundig 

gevierd op de Biest. Legendarisch 
was het jaarlijkse carnavalsfeest in 
café ‘De Oude Molen’. De vroegere 
uitbaters Claudine en Ignace kijken 
met heimwee naar het dikke album 
met niets anders dan prachtige foto’s 
van extreem mooi uitgedoste dames 
en heren, van Tirolers tot Chinezen, 
die de zotskap hoog in het vaandel 
droegen. In het oude café aan de 
molen werd zelfs weken gevierd om 
de vasten in te korten. 
In café ‘De Biest’ had ooit een Prins 
karnavalverkiezing plaats. De 
kandidaten moesten een act 
voordragen en aldus verkleed zijn. 
Eentje kwam er opdagen met ‘twee 
motten’, een ander met ‘tisten pulle’ 
en nog een ander bracht ‘just roll an 
other one’ : een halfnaakte non met  
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lange jartels en een zwarte 
kouseband, het hoofd volledig bedekt 
met de klassieke kap. De bomvolle 
zaal gierde. Wijlen Anna Demunster 
zat naast de toog en kletste 
onophoudelijk op haar dikke billen ; 

dit had ze nog nooit 
gezien  en beleefd . Er 
werd voortdurend 
gegooid met zeer 
dunne confetti 
afkomstig van een 

telegraafpons-
machine, zodanig dat 
de talrijke pinten 
regelmatig moesten 
‘ververst’ worden 
op de tonen van 

‘zak eens lekker door, dat doet toch 
geen pijn …’ . Ondertussen werd de 
uiteindelijk verkozen prins 
aangekleed met een inderhaast 
genaaide halve rode mantel geplukt 
uit de versleten sinterklaasfrak van 
Achiel François. Omdat er op de Biest 
niemand fazanten stroopte werd die 
doorgaans klassieke kapershoed 
getooid met inderhaast uitgetrokken 
veren van overjaarse leghennen bij 
Frans Roobrouck . De pluimen van 
een loslopende parelhoen moest er 
ook aan geloven. 
Ze hingen er nog een deurbelletje 
aan ook. Het werd een uitbundig 
feest , de zon was al opgestaan toen 

de laatsten het pand  ‘doorgezakt’  
verlieten. 
Ook in het ‘parochiezaaltje’ (lees 
kiekekot) van de ‘Meirlaen’ werd ooit 
een act opgevoerd, afkomstig uit ‘de 
bar van Waldolala’; alleen de affiche 
heeft de tijd doorstaan en hangt nog 
altijd in het verdoken en historische 
café ‘De donkere wolk’. 
Zijn we het lachen en gezond plezier 
maken verleerd ? Carnaval is bij 
uitstek een feest van 
samenhorigheid, traditie en vieren. 
Het is ook een omkeringsritueel 
waarin maatschappelijke rollen 
worden omgedraaid en normen over 
gewenst gedrag worden opgeschort. 
Zuid-Amerikanen beloeren onze 
carnavalsstoeten . De Chinezen 
kozen 2026 als het jaar van het 
paard, het is schaamteloze 
concurrentie met stad Waregem die 
sinds jaar en dag het paard in zijn  
hart draagt. Heb je al een Chinees 
paard gezien ? Ga dan kijken naar de 
robotten op de Rosenmontagsstoet 
in Keulen. Terwijl ze in Heist zeezand 
van asbest aan het scheiden zijn en in 
Tielt treuren om de afgeschafte 
carnavalstoet duim ik vandaag op 
‘Mardi Gras’ of ‘Vette dinsdag’ voor 
de fijne humor van de ‘Zingende 
Jeanetten’ van Waregem, een feest 
dat we hopelijk ooit eens samen 
zullen kunnen vieren.  
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Henk Soens beklom Mount Pisco met de rugzak 
tekst: Henk Soens – foto’s: Henk Soens – VRT – www.explore-share.com 

 
Hallo allemaal !  
Ik schrijf dit artikel ter ere van mijn goeie vriend Stéphane Lauwerier, die 
jammer genoeg recent overleden is. 
Op de VRT hebben ze in het programma De Rugzak in Peru de Nevado Pisco 
beklommen, na eerst te acclimatiseren op stukken van de Cordillera 
Huayhuash.  Ik heb het geluk gehad om samen met mijn vriend Stéphane en 
enkele andere ervaren bergbeklimmers in anderhalf jaar tijd een 3-tal 
trektochten te kunnen doen.  Eerst in Marokkko de Jbel M'Goun (4 071 m), 
daarna in Papua New Guinea de Mount Wilhelm (4 509 m), na eerst de 
legendarische Kokoda Trail afgewerkt te hebben.  Dat was in 2001, er waren 
toen 77 klimmers. 

Ik was toen behoorlijk 
sportief, want lid van de 
(even legendarische) 
wielerclub de 
Biesttrappers…. Desondanks 
heb ik toch “mijn peer 
gezien…” tijdens deze 
trektochten. 
Wat de Peru trektocht 
(Cordillera Huayhuash + 
Nevado Pisco) betreft wil ik 

graag met jullie enkele korte herinneringen delen. 
Terug naar juli 2002: we hadden behoorlijk goedkoop (500 euro naar Lima heen 
en terug) een vliegtuigreis kunnen boeken en kwamen er met onze rugzak ’s 
avonds laat toe. Dan enkele uren wachten op een bus naar het bergdorp Huaraz 
(3052 m). ‘s Anderendaags vertrokken we naar Chiquiàn, de officiële 
startplaats van de Huaywash-trekking. Daar kregen we al direct te maken met 
de eerste symptomen van lichte hoogteziekte, nl. hoofdpijn.  
Eerst enkele ezels gehuurd en een gids gezocht. De trektocht duurde ongeveer 
12 dagen, dus moesten we ook proviand voor onszelf en de broodjes voor de 
ezels aankopen.  En dan klimmen, hoger en lager, steeds tussen de 3 000 en 
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5 000 meter. De eerste dag konden we nog ons tentje opslaan in een 
bergdorpje.  Ook de tweede dag was er nog een tocht door een dorpje, maar 
dat was het dan.  De rest van de tocht enkel lama’s en een uitzonderlijke keer 
een visser gezien die ons toen de heerlijkste gebakken forel van ons leven 
voorgeschoteld heeft ’s avonds.  Ergens nog midden de tocht belandden we 
nog in een bergdorpje op 5-6 dagreizen verwijderd van de bewoonde wereld. 
Stel je voor dat je je been breekt of nog erger, een appendicitis of zo krijgt…  
Einde verhaal… Maar ondertussen: rondduinen in de prachtigste natuur die je je 
kan voorstellen (Zwitserland maal drie) en helemaal alleen. Geen toeristen, 
geen hotels, alleen vogels en af en toe lama’s.  Enorm grote azuurblauwe 
meren, overal besneeuwde hoge bergen en… stilte.  Opstaan bij het 
ochtendgloren, snel wat koffie zetten, een kort ontbijt en verder trekken.  
 

 
Drinken: gewoon je fles in de beek laten vollopen. Eten: ’s morgens een broodje, 
jawel dezelfde van de ezels, gekocht op dag 1.  Overdag nootjes en soms 
droogvoeding, spaghetti of macaroni, verwarmd met water op een gasvuurtje.   
Elke dag verder en verder, doorheen dat wondermooie landschap. Eén keer heb 
ik enorm geluk gehad: de 3de dag. Ik had de afwas gedaan aan een stromend 
bergriviertje en was met mijn klikken en mijn klakken in de rivier gevallen. 
Probleem: mijn bergschoenen waren door en door nat ! Het was erg koud 
natuurlijk dus die morgen had ik een groot probleem. Maar wat had ik bij ?  
Inotyol zalf ! Mijn voeten ermee volledig ingesmeerd en zo in mijn natte 
schoenen. De zinkoxidezalf legde een waterafstotende laag op mijn huid zodat 
ik tegen de namiddag alweer droge voeten had. How lucky can you be ?  
We hebben tegen het einde van de Cordillera nog enkele professioneel 
begeleide groepen ontmoet.  Zij waren van alles voorzien door de Peruaanse 
reisorganisatoren: grote tenten, eten en drank in overvloed, maar mijns inziens: 
luxetoeristen. Ze deden zelfs de moeite niet om een goeiedag tegen ons te 

 
“De Peruviaanse natuur is Zwitserland maal drie” 

Henk Soens 
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zeggen en ze hadden compleet géén respect voor hun Peruaanse begeleiders, 
zelfs water gaan halen was hen te veel.  
Na de Cordillera Huayhuash beëindigd te hebben kwamen we terug in Chiquiàn 
en later Huaraz om ons 2de lastiger doel aan te vatten: de Nevado Pisco (5 752 
m) te beklimmen. We zagen er zeker niet tegenop, niemand had angst, zeker 
niet na onze hoogtestage van 12 dagen ervoor. Maar het bleek toch een 
moeilijker eitje om te kraken dan verwacht.  
In Huaraz vonden we een jonge, ervaren gids en huurden we sneeuwijzers.  
De klim van de Nevado Pisco duurde 2 dagen: eerst enkele uren enorm steil 
omhoog klimmen met een erg zware rugzak, dan een “droge” gletsjer 
beklimmen.  Je kan het vergelijken met een bergtocht over een vlakte zonder 

enig vlak stuk, enkel erg 
hoge stenen bollen 
knikkers, waar je alle vier 
je ledematen voor nodig 
hebt om houvast te 
zoeken en te hebben en 
dat enkele uren aan een 
stuk. Na de zoveelste klim 
bereikten we het 
basiskamp. Daar kon je je 
tentje opzetten om tegen 
2 uur ’s morgens de 
uiteindelijke klim aan te 
vatten. Na een tijdje 
werden de sneeuwwijzers 

aangebonden en werden we verzekerd aan elkaar vastgebonden.  Dit om jezelf 
en anderen te beschermen tegen een val in één van de diepe onzichtbare 
spleten in het ijs. En dan was het ieder voor zich… en tegen de berg. Je kan het 
je wel voorstellen: elke stap was er 1 naar het doel, de top, elke stap was een 
inspanning door het gebrek aan zuurstof.  Een triatleet, de fysiek sterkste van 
onze groep haakte al na 1 uur klimmen af.  Het was gewoon afzien, fysiek en 
zeker mentaal.   En toch: rond het ochtendgloren stonden we daar: op de top 
van de Mount Pisco ! 
Afdalen is steeds gevaarlijker dan beklimmen, maar dit gebeurde zonder 
probleem. 

Screenshot vanop de top 
(Henk staat als 3de met de oranje muts) 
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Als besluit zou ik zeggen: 
doe het, maar vooral: bereid 
je goed voor (“word lid van 
de Bieststrappers !”)  
Geniet van het land en zijn 
fijne bewoners, niet de 
steden, maar de gewone, 
deftige mensen.  
Ik ben voor eeuwig dankbaar 
voor de bergtochten die ik met mijn ervaren vriend Stéphane & co heb mogen 
maken, het waren achteraf bekeken stuk voor stuk een soort retraites-
bezinningen voor mij. 
En last but not least: dikke proficiat voor de deelnemers aan De Rugzak-
expeditie op VRT 1. 
 
’t Biesteneirke is een gelimiteerd commercieel maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt op 1 070 exemplaren voor en door de bewoners 
van de wijk Biest in Waregem.  Tevens worden meer dan 340 exemplaren digitaal verstuurd. De volledige organisatie wordt gedragen door 
vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Marianne Verstaen en John Vervaecke.  Daarnaast telt 
’t Biesteneirke tientallen losse medewerkers.  De redactie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van artikels die door derden 
aangereikt worden, doch behoudt zich het recht om (bepaalde) inhoud ervan te censureren of te weigeren.  Dit en vorige Biesteneirkes zijn tevens 
te raadplegen op www.biesteneirke.be.  Wil je meehelpen of heb je een leuk verhaal of verslag: mail naar redactie@biesteneirke.be.  
Verantwoordelijke uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 Waregem 

 
 

Wist je dat je ’t Biesteneirke maandelijks als eerste kan lezen ? 
Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief en je wordt op de hoogte 

gehouden wanneer een nieuw nummer verschijnt.  Inschrijven kan 
zeer eenvoudig op de indexpagina www.biesteneirke.be. 
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Ten huize van… Tom Vandekerckhove 
 
‘k Weet het, ’t is lang geleden da ’k nog wat op papier 
gezet heb maar nu ben ik terecht gekomen bij 
Biestenaar Tom Vandekerckhove. De man die vorige 
maand ons nog te woord stond in het oc de Roose bij 
een uiteenzetting  over drinkbaar water.  
 
Drinkbaar water … 
Ja, we verkopen en plaatsen installaties wereldwijd 
om vervuild water te zuiveren. Maar … en nu kom ik 
op dreef. ‘k Weet dat er heel wat, om niet te zeggen de meesten onder ons 
redeneren, zolang ik aan mijn kraantje draai en het water komt …geen nood 
maar staan we wel eens stil bij wat  er allemaal dient te gebeuren eer we zover 
zijn. ’t Is pas na 1930 dat we, in onze contreien, ons eerste water beginnen 
zuiveren zijn met zand, voorheen schepte men gewoon het water uit de voorbij 
stromende beek en dat was het. Het zal wel dat de resistentie/immuniteit van 
de mensen toen anders was dan die van ons. 
 
We betalen er toch voor, is een veel gehoord argument? 
Kom ik straks nog op terug, maar het uitgangspunt is dat we beschikken over 

grondwater en regenwater,  die we dienen om 
te vormen naar drinkbaar water met andere 
woorden: naar gezond water. Het opgepompte 
grondwater, wij praten over dieptewater is 

relatief van een goede kwaliteit, terwijl regenwater, het oppervlaktewater 
waaruit we hoofdzakelijk en grotendeels ons drinkwater aan onttrekken vraagt 
heel wat meer aandacht naar zuivering toe.  
 
Als ik kranten opensla lees ik over PFAS, pesticiden en allerlei slechte 
beestjes in het drinkwater. 
Laat me duidelijk stellen, ‘k wil hier geen hetze omtrent ontketenen.  Is het 
gezond ? Neen.  Val ik er onmiddellijk van dood ?  Neen.  Moet er wat aan 
gedaan worden ?  Ja !  En er worden op vandaag héél wat ernstige inspanningen 
gedaan voor het zuiveren van water.  Als we in de toekomst water hebben dat 



12  ’t Biesteneirke 313 

99,9% PFAS-vrij is dan rest er nog altijd 0,1 % dat niet PFAS-vrij is. Waar stuur 
ik naar toe ?  Ons drinkwater wordt dagelijks zeer nauwlettend gecontroleerd, 
maar de perfectie zal waarschijnlijk nooit gehaald worden.  
. 
Is flessenwater nu beter? 
Huishoudelijke waterfilters of flessenwater heeft voor mij enkel invloed op de 
smaak maar omtrent de controles hou ik er toch een eigen mening over na. 
 
Je wou nog inpikken in verband met de 
kostprijs?  
Op dit ogenblik bedraagt de kostprijs van 
het drinkwater om en bij 5 euro per 1 000 
liter. In deze prijs zit niet enkel het 
onderhoud, maar ook de 
onderhoudswerken van een 64 000 km 
lang netwerk in Vlaanderen alsook de 
individuele aansluitingen per woning. Reken daarbij ook nog de kost voor het 
zuiveren van het oppervlaktewater en het bevuilde water. Men weze 
gewaarschuwd, in de nabije toekomst mogen we een kostenverhoging 
verwachten. 
 
Mijn buurman zegt “Er is nog voldoende water in zee”. 
Ja, dat klopt.  En is je buurman op de hoogte van de kostprijs voor het ontzilten 
van zoutwater ?  Jawel, men kan perfect zout water ontzilten maar… en daar 
zijn we weer. 
 
Het afvalwater dient gescheiden te worden … 
Wat verwacht je van antwoord? Ja, her en der is men ernstige 
infrastructuurwerken aan het uitvoeren, gekoppeld met andere werken en het 
geeft overlast… of is het dat niet wat je horen wil ? Men wil het vuile water en 
het propere regenwater gescheiden naar het zuiveringsstation brengen wat 
zeer zeker een meerwaarde wordt. En ja op plaatsen is dit reeds gescheiden en 
ietwat verder loopt het toch opnieuw samen in eenzelfde riool.  Maar beste 
lezer, hoeveel maal heb ik dat woord al niet gebruikt vandaag ? Dit is een werk 
van lange adem en op lange termijn “geloof me voor waar” komt die scheiding 
er. 
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Terwijl ik nu toch aan ’t muggenziften ben, dat tegelwippen waar er 
gevraagd wordt onze oprit en terras uit te breken. Uw mening? 
Vooraleer ik mijn mening naar voor schuif eerst even dit. Op dit ogenblik staan 
er in het Vlaams Gewest om en bij een 3,5 miljoen woningen. Als we elk 6 
vierkante meter verharding uitbreken, dien ik de rekensom af te werken ? Gaat 
dat impact hebben ? Ja en nu… maar - hier ben ik terug - ik trap de bal 
onmiddellijk terug naar het kamp van de overheid. 
 
Is dat niet ietwat gemakkelijk? 
Luister, ik moet het eigenlijk niet ver gaan zoeken, we horen vaak: “Waregem, 
de betonstad”. Als overheid moet je vóórgaan in dergelijke beslissingen, 
ontharden.  Je moet aan de bewoner je geloofwaardigheid aantonen, vegen 
voor eigen deur ? Gebeuren er initiatieven ?  Jawel en… weeral maar, ik ga me 
niet verder uitlaten. Pas op, er zijn heel wat andere steden en gemeenten die 
op leerschool mogen gaan, een tip van mij, zie eens wat die Hollanders doen, 
daar kunnen we zeker veel van opsteken, geloof me vast.  
 
Moet ik omtrent de problematiek van het drinkbaar water mijn slaap nu 
laten ? 

Kijk, gezien je leeftijd ga ik er vanuit 
dat waarschijnlijk een nachtelijk 
toiletbezoek u te beurt valt en… om 
er dan een momentje over na te 
denken zou niet slecht zijn. Dat ons 
klimaat veranderd is hoef ik aan de 
lezers van ’t Biesteneirke niet uit te 
leggen. In de zomer, extreme hitte 
met weinig tot geen neerslag  en in 
het voor- en najaar veel water. Als 

mens dienen we te eten, van groenten tot  brood. Wie zorgt ervoor ? De boer. 
Wanneer groeien de gewassen ? In de (te hete) zomer, die smeken om water, 
maar ja… de overheid verbiedt het oppompen van water voor onze gewassen 
en doet dit tegelijkertijd ter bescherming van ons drinkwater. Ter 
verduidelijking: niet enkel de landbouw maar ook andere industriële takken 
hebben een hoog waterverbruik. Met andere woorden; onze visie omtrent 
waterbeleid dienen we, met zijn allen, dringend, lees héél dringend te herzien. 
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Het warme weer overkomt ons maar … (weeral) wanneer het water valt zullen 
en worden we genoodzaakt uit te zien naar buffermogelijkheden onder één of 
andere vorm en die economisch verantwoord zijn. We richten met z’n allen de 
ogen naar de overheid. De meeste lezers gaan nu denken “den dienen heeft 
wat tegen de politiekers”.  Niks van. Maar… (ben ik er weer) als we binnen ons 
bedrijf een waterzuiveringsstation willen neerpoten dan dienen we 
vergunningen te bekomen en enigszins terecht, maar in België dien je op 
vandaag de dag een vergunning aan te vragen voor het bekomen van een 
vergunning bovenop een aangevraagde vergunning. Men is dan verwonderd 
dat bedrijven met hun kennis naar het buitenland trekken ten nadele van onze 
lokale, goed geschoolde techniekers. 
 
Tom, moet ik mij nu ‘skui’ maken? 
Sorry als de babbel wat te lang uitgelopen is, maar je moet je niet ongerust 
maken.  Als boodschap wil ik meegeven naar u en eventueel uw kleinkinderen:  
spring verstandig om met drinkwater. Het komt niet zonder slag of stoot uit 
de kraan gelopen. Misschien spreken we nog van ’t vloeibare goud’ ? 
 
De reporter en zijne fotograaf 
 
 

Weetje uit de wijk 

 
- dj Billy, die aan bod kwam in ’t Biesteneirke 298 oktober 2024, is het 

nieuwste lid in het bestuur van de Paardenwijk 
- vzw Waregemse Gordel organiseert op zaterdag 25 april de 2de 

sneukeltocht.  Vertrekken voor 6 km wandelen of 25 km fietsen kan vanaf 
16.30 uur in Sportkaffee Jeugdcentrum.  Onderweg zijn er 5 sneukelstops, 
afsluiten doen we met frietjes !  De opbrengst gaat naar Somival, dé 
Waregemse sportclub voor personen met een beperking.  Info en 
inschrijven via www.waregemsegordel.be  
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16  ’t Biesteneirke 313 

Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose 
✓ info: ocderoose@gmail.com – 0474 92 65 68 
✓ verantwoordelijke maart: Sylvie Baert – 0474 92 65 68 

 
Samana Biest-Nieuwenhove 
✓ info: Marleen Seynaeve 0496 60 13 72 of Christine Wittevrongel 0473 42 56 49 
✓ dinsdag 3 maart: hobby-activiteit (oc De Roose) 

 
Okra 
✓ info: 0486 75 39 73 
✓ woensdagen 11 en 25 maart om 14 uur: kaarting (oc De Roose) 
 
Raak Biest 
✓ info: 0470 53 24 44 – kwbdebiest@gmail.com 
✓ woensdag 18 maart om 19 uur: RAAK-presentatie: update hoornaars in Waregem 

(oc De Roose) 
✓ iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen - verzamelen op het Biestplein 

 
ZonneKracht vzw –  www.zonnekracht.info 
✓ info: Viviane en Christa – 0471 18 41 39 – info@zonnekracht.info 
✓ iedere donderdag van 14 tot 15 uur: yoga (oc De Roose) – niet in juli en augustus 
 
vzw Project Biest 
✓ info: projectbiest@gmail.com of Facebook 
✓ donderdag 19 maart vanaf 18.30 uur: schaakavond (oc De Roose) 
✓ vrijdag 27 maart vanaf 19.30 uur: Biestcafé (oc De Roose) 
 
vrije basisschool Sint-Jozef Biest – www.biestjager.be 
✓ info: 056 60 39 41 - biestjager@ko-dewegwijzer.be 
 
’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 
✓ info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be 
✓ donderdag 26 maart: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 314 – april 2026 
✓ teksten aprilnummer binnen vóór 17 maart, bij voorkeur via e-mail  

 

Maart roert zijn staart 


